
sbs de vlieger

schoolkrant
NR. 3  - MAART 2024

Beste leerlingen, ouders en 
leerkrachten,

De lente is weer in het land, en wat 
een vreugde brengt ze mee! Overal 
om ons heen zien we hoe de natuur 
ontwaakt uit haar winterslaap: 
bloemen beginnen te bloeien, 
bomen staan in knop, en de dagen 
worden langer en warmer.

In deze tijd van vernieuwing en groei 
willen we graag de nadruk leggen op 
de frisse start die de lente ons biedt. 
Het is een perfect moment om 
nieuwe ideeën te laten ontkiemen, 
om samen te werken aan het 
realiseren van ideeën en om onze 
kinderen te zien groeien net als de 
natuur om ons heen.

Laten we deze lente gebruiken als 
een kans om te leren over en te 
genieten van de wereld waarin we 
leven. We moedigen iedereen aan 
om buiten te spelen, te leren in 
de natuur en te zorgen voor onze 
omgeving.

We kijken uit naar alle spannende 
activiteiten die we gepland hebben 
dit seizoen en we hopen dat jullie 
net zo enthousiast zijn als wij.

Met warme lentegroeten,

Brecht en Suzanne

WOORDJE VAN DE DIRECTIE ZEPPE EN ZIKKI KWAMEN OP BEZOEK!
Veilig verkeer staat bij ons voorop! 

We zijn ontzettend trots dat we met onze 
STRAP-dag een wedstrijd van de stad hebben 
gewonnen. Als hoofdprijs kregen we een 
bezoek van de enige echte Zeppe en Zikki 
aan onze school. Op donderdag 29 februari 
stonden ze paraat om het verkeer aan de 
schoolpoort in goede banen te leiden. 

Na hun verkeersdienst brachten ze 
een gezellig bezoekje aan alle klassen. 
De kinderen waren dolenthousiast! 

Samen gaan we voor een veilige 
schoolomgeving!

CREATIEVE WEEK VOL KUNST EN MUZIEK
De leerlingen van het 5de en 6de leerjaar konden een week lang genieten 
van leuke en leerrijke workshops rond drama, muziek, beeld en dans. Dit was 
een unieke kans om hun creativiteit te laten zien en hun muzische talenten 
te ontwikkelen. Een fantastische ervaring die mogelijk werd gemaakt door de 
leerkrachten van de STAP en de SASK.



EEN RODE NEUS
In de peuterklas schilderen we heel 
regelmatig maar we schilderen niet 
alleen met een borstel, onze vingers of 
een roller… 

Af en toe doen we wel eens lekker gek 
en dan schilderen we met onze… NEUS!  

Bumba -de clown- kreeg een rode neus 
met onze rode neus. 

Plezier gegarandeerd!

LEKKER SMULLEN IN DE 
SMEERSTRAAT! 

Wat een smakelijke start van de 
dag! Onze leerlingen van het lager 
genieten op woensdagmorgen van 
de Smeerstraat, waar ze samen verse 
boterhammen kunnen eten op de 
speelplaats. Zo krijgen ze een flinke 
dosis energie om te leren in de klas.

Bedankt aan het project 
Brooddoosnodig om dit mogelijk te 
maken! Een tip voor de mama’s en 
papa’s: organiseer elke morgen een 
Smeerstraat thuis, zo heeft uw kind 
voldoende energie om de schooldag 
aan te vatten!

Het vijfde leerjaar ging naar het 
Astrolab en ontdekte er de magie 
van het heelal. De kinderen 
waren onder de indruk van de 
wetenschap en de techniek achter 
de sterrenkunde!

ASTROLAB

EEN FIT EN GEZOND DERDE LEERJAAR!
In de WO-lessen leerde het derde leerjaar over gezondheid en fitheid. Ze 
gingen naar de markt om een aantal minder gekende groenten te kopen en 
daarvan te proeven.

Er werd ook een gezond ontbijt op school gehouden. Zo leerden en 
ondervonden de leerlingen dat dit niet alleen belangrijk is voor een goede 
start van de dag, maar dat het ook een positieve invloed kan hebben op 
hun concentratie en energieniveau.

Hopelijk zetten de leerlingen deze gezonde eetgewoontes ook thuis verder!

KLEINE ONTDEKKERS 
IN HET EERSTE KLEUTER

Kleuters zijn van nature nieuwsgierig 
en houden van experimenteren en 
ontdekken.

Daarom sluit onze ontdekhoek 
uitstekend aan bij deze behoeften.  De 
kinderen kunnen hun eigen interesses, 
in hun eigen tempo onderzoeken.

De hoek is gevuld met kindvriendelijke 
materialen die de verwondering van 
onze kapoenen opwekken en hen veel 
doe - kansen bieden. Ze zijn er in alle 
vormen, kleuren en groottes en nodigen 
uit om mee aan de slag te gaan.

Onderzoekers hebben natuurlijk ook 
gereedschap nodig zoals loeppotjes, 
pincetten, lepels, …

Het zelf ontdekken is een leerrijke 
kans om hun totale ontwikkeling te 
stimuleren. 

Wie iets bruikbaar op de kop kan tikken, 
kan het materiaal aan de juf of het 
secretariaat bezorgen.



KALENDER
maandag 22 april 2024 
K1/ naar de kinderboerderij

zaterdag 27 april 2024 
schoolfeest lagere afdeling

dinsdag 30 april 2024 
L4/ Vlaamse Toets Nederlands

dinsdag 2 mei 2024 
L1&L2/ voorstelling in De Spil

woensdag 08 mei 2024 
L4/ Vlaamse Toets Wiskunde 
K1/ mamadag

ma 13 t.e.m. vrij 17 mei 2024 
L5/ sportklassen

donderdag 16 mei 2024 
K1/ voorstelling in De Spil

ma 27 t.e.m. vrij 31 mei 2024 
L2/ sportklassen

di 28 mei 2024 
L6/ fietsexamen

donderdag 30 mei 2024 
K/ sportdag

maandag 03 juni 2024 
L1/ sportklassen

woe 05 t.e.m. vrij 07 juni 2024 
L3&L4/ zeeklassen

maandag 10 juni 2024 
K1/ schoolreis

woensdag 12 juni 2024 
K1/ papadag

donderdag 13 juni 
P/ schoolreis

vrijdag 14 juni 2024 
leesouderfeest

donderdag 20 juni 2024 
K2/ schoolreis

vrijdag 21 juni 2024 
K3/ schoolreis

maandag 24 en di 25 juni 2024 
sportdagen lager

woensdag 26 juni 2024 
K3/ De Sprong (18.00u.) 
L6/ Proclamatie (20.00u.)

donderdag 27/06 
L/ oudercontacten 
zomerbar ouderraad 
K3/ uitstap naar de zee

DINO’S IN HET DERDE KLEUTER
De kleuters in de derde kleuterklas 
leerden alles over de dino’s. Als slot van 
dit thema gingen de kleuters door de 
school op zoek naar verschillende dino’s. 
Een spannende tocht die eindigde met 
het bezoek van een heuse dino.

TERUG IN DE TIJD MET K2
Tijdens het thema “Ridders en kastelen” leerden de 
kleuters over het reilen en zeilen in de middeleeuwen. 
Ze leerden hoe de schildknapen oefenden om een echte 
ridder te worden en kwamen ze te weten dat de knappe 
jonkvrouwen ook wel een stoer kantje hadden.

Als kers op de taart gingen we op bezoek naar het kasteel 
van Rumbeke in het Sterrebos. Daar werden ze tot ridder 
geslagen. Dit konden we niet zomaar laten passeren en bij 
terugkomst in school stond er een rijkelijk middeleeuws 
dessertbuffet op hen te wachten.

LABEL SPORTIEVE SCHOOL
Op het Sportgala werden we 
in de bloemetjes gezet. Karl 
Vannieuwkerke kondigde er aan 
dat we het prestigieuze label 
van ‘Sportieve School van RSL’ 
hebben verdiend! Maar dat was 
nog niet alles: onze gezamenlijke 
Warmathon met de collega’s 
van VBS De Verrekijker won de 
allereerste ‘Sportpluim van RSL’ 
ooit!

DUURZAAM SPEEL- 
EN FIETSPLEZIER

Op zaterdag 23 maart organiseerde de 
ouderraad van onze school een gezellige 
tweedehandsbeurs. Het was de perfecte 
gelegenheid voor onze leerlingen om 
tegen een zacht prijsje speelgoed te 
kopen of te verkopen. Bovendien konden 
ze er zelfs een mooie tweedehandsfiets 
op de kop tikken.

Een grote dankjewel aan de ouderraad 
voor dit prachtige initiatief!



Woensdagochtend omstreeks 8.45u. 
Heksen Heksaminus en Klungel riepen de 
hulp in van de leerlingen van het eerste 
en tweede leerjaar. De heksenschool in 
Kemmel moest gered worden. Na een 
korte busrit (of was het een vlucht op 
een bezem?), kwamen de bijna honderd 
heksjes aan bij De Lork. Geen tijd te 
verliezen, een verkenning van het domein 
stond op de planning.

Na een stevig middagmaal gingen alle 
heksen meteen aan de slag om hun 
tover-, vlieg- en verdwijnkunsten te 
oefenen. En of de juffen en meesters 
medelijden hadden… ‘s Avonds moesten 
er nog ingrediënten voor een heksenvuur 
verzameld worden. De maan kwam 
spontaan piepen van achter de wolken. 
Zou er toch magie in de lucht hangen? 
Na wat liedjes bij het kampvuur was 
het tijd om de bedden op te zoeken. De 
één sliep al sneller dan de ander :-) En 
neen mama’s en papa’s, er waren geen 
traantjes.

Donderdag, vroeg uit de veren! Alle 
toverkriebels nog aan toe, een zieke 
heks. De salami werd vergiftigd! Gelukkig 
konden onze heksjes heel wat ingrediënten 
verzamelen om een helende drank te 
brouwen. Slangenogen, kikkerslijm en 
weerwolvenhaar, krijg het maar binnen. 

Maar, wie, wat, waar en wanneer? De 
leerlingen gingen op zoek naar info in het 
bos. Het gebeurde om middernacht in de 
keuken met giftige siroop… Potvolkoffie, 
de burgemeester toch niet?

Tijd om te ontspannen na al dat werken. 
Het zwembad van Ieper zorgde voor spel 
en plezier.

Na het avondeten stond er nog een bal 
op het programma. Met een list lokten 
de kinderen de burgemeester in de 
val. Hij kon niet anders dan toegeven! 
Gelukkig zag hij zijn fout in en trakteerde 
hij met heerlijke spijs en drank. Hoera, de 
heksenschool is gered!

Op vrijdagochtend gaven de 
boterhammen met choco ons extra 
energie. Gelukkig maar, want we kregen 
een stukje Gent-Wevelgem voor de 
kiezen. Met een stevige tred beklommen 
we de Kemmelberg. Zou Mathieu van 
der Poel ons tempo kunnen volgen? We 
denken van niet!

Een laatste opdracht. De valies… Hoe krijg 
je in heksnaam een slaapzak in zo’n klein 
zakje? Hoe tover je lakens, schoenen, 
kledij… in een veel te kleine koffer? 
Simsalabim, de klus was geklaard. Lang 
leve de toverspreuken van Heksaminus.

Afsluiten met frietjes, barbecueworst en 
een ijsje, de magie was nog lang niet weg!

Kemmel, je was de MAX!

HEUVELKLASSEN


