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Wat vliegt de tijd… In augustus schreven we nog: Op woensdag 31 augustus 
2022 om 20u35 vindt de laatste zonsondergang plaats van de grote vakantie. Een 
moment om even terug te blikken op een zonovergoten en hopelijk zorgeloze 
vakantie. Tegelijk worden in Roeselare en verre omstreken boekentassen 
klaargemaakt, kleren klaargelegd … Of hoe een zonsondergang tegelijk een 
einde, maar ook een begin kan zijn. Niet enkel een moment van terugblikken, 
maar ook vooruitkijken naar de start van een nieuw schooljaar.

Op vrijdag 30 juni 2023 om 11u40 gaat reeds de laatste bel van dit schooljaar. 
Wat vliegt de tijd… Het moment om een goedgevuld schooljaar af te ronden. 
In Roeselare en verre omstreken worden boekentassen ergens in een 
hoekje gedropt om twee maanden onaangeroerd te smachten naar een 
nieuw schooljaar. Twee zonovergoten en hopelijk zorgeloze maanden in het 
vooruitzicht, waarin de boog even gelost kan worden.

Terugblikkend op het pad, op de woelige watertjes en op de hoge bergtoppen 
van afgelopen schooljaar, zijn we erg dankbaar voor het ganse avontuur. 
Dankbaar voor de warme contacten met (groot)ouders, voor de fijne 
samenwerking in het team, voor hetgeen de kinderen bijleerden, voor alle 
lachende gezichten elke dag opnieuw, voor het troosten van tranen en het 
verzorgen van pijntjes, voor de inzet van onze vrijwilligers, voor de vele 
leesouders die we mochten verwelkomen, voor alle fijne ontmoetingen, voor… 

We wensen jullie allen een erg fijne vakantie toe, laat ons samen onze 
wandelschoenen uittrekken na een fijne tocht het afgelopen schooljaar, om bij de 
start van volgend schooljaar opnieuw klaar te staan om samen op pad te gaan. 
Maar eerst... die laatste schoolbel! Fijne vakantie!

Brecht Van Mullem - directeur 
Suzanne Lamon - adjunct-directeur

Woordje van de directie

Juf Veronique met pensioen
Een juf die met pensioen gaat zorgt altijd voor tranen maar ook voor een brede glimlach. Dit 
was niet anders op de laatste werkdag van Juf Veronique. Het schoolteam had een dag vol 
activiteiten in elkaar gestoken. ‘s Morgens liep onze zorgcoördinator alle klassen af en kreeg er 
telkens een opdracht. Slaagde ze daar in, dan kreeg ze een ster op haar rapport. En het moet 
gezegd, ze slaagde met grootste onderscheiding.

In de namiddag was er een show met optredens in thema ‘kleinkunst’. Juf Veronique mocht 
plaatsnemen op haar troon en genieten van onze creatieve leerlingen, juffen en meesters.

Afscheid nemen deden we met een erehaag. Een glimlach als dankbaarheid voor alles wat 
juf Veronique deed voor alle leerlingen en collega’s. Een traan om het afscheid van een 
fantastische juf. Maar stiekem hopen we haar nog heel veel terug te zien op De Vlieger. 
Juf Veronique, GRAZIE MILLE!!!!!

Ook volgend schooljaar 
organiseert de school 
studie onder begeleiding 
van onze leerkrachten.

Tijdens de studie werken de leerlingen 
aan opdrachten en projecten. De 
leerkrachten helpen hen wanneer ze 
vragen hebben. 

Na schooltijd spelen we een 
kwartiertje op de speelplaats. Daarna 
gaan we aan het werk tot 17.00u. 
De leerlingen kunnen zelfstandig 
naar huis gaan of kunnen worden 
opgehaald aan de grote poort van het 
lager. Naar de studie gaan kan vanaf 
het tweede leerjaar en kost 2 euro.  
U krijgt hiervoor een fiscaal attest. 
Er is studie op maandag, dinsdag en 
donderdag.

De studie helpt de leerlingen 
om zelfstandig te leren en 
verantwoordelijkheid te nemen. 
Ze leren plannen en hun tijd 
goed te gebruiken. Ze krijgen de 
vrijheid om keuzes te maken en 
verantwoordelijkheid te dragen.

Studie



Veldloop
Onder het motto ‘uitstel is geen afstel’, ging op vrijdag 23 juni de veldloop door. 
Een stralende zon en proefwerken die achter de rug zijn, een ideale mix om 
een geslaagde veldloop te organiseren. Sommige kinderen gingen met lichte 
zenuwen van start. Het eerste leerjaar mocht de spits afbijten. Daarna volgden 
2, 3, 4, 5 en voor de laatste keer in hun lagere schoolcarrière het zesde leerjaar. 
Elke klas supporterde voor elkaar. De eerste graad liep 1 rondje, de tweede 
graad 2  en de derde graad ging er helemaal voor met 3 rondjes op de teller. 
Eénmaal goed vertrokken, slaagden alle kinderen er in de eindmeet te bereiken. 
Ook verschillende meesters en juffen liepen met de kinderen mee om hen 
een hart onder de riem te steken. Een dikke proficiat aan alle dappere lopers, 
die nadien allemaal 
mochten pronken met 
hun medaille! De Belgian 
Tornados en Cheetahs 
hoeven niet te wanhopen 
want de opvolging is 
verzekerd!

De waterprofessor
In het Sterrebos werkt de waterprofessor (of is het nu meester Geert?)…. om 
onderzoek te doen naar de waterkwaliteit van de poel. Met de klas hebben 
we ontdekt dat de poel een ideale omgeving is voor kikkervisjes en andere 
waterdieren. We gingen aan de slag met schepnetjes en emmers om de diertjes 
uit het water te vangen.

Met behulp van zoekkaarten onderzochten we het water om te zien of er 
sprake is van vervuiling. Hierdoor konden we bevestigen dat de kwaliteit van het 
water in de poel van het Sterrebos uitstekend is. 

Na ons speurwerk, mochten we nog kikkers vangen en opeten!

Familienieuws
 

Ina 
°08/04/2023 
zus van van Tibo Vanhoutte (P1B)

Félix  
°09/04/2023 
broer van Andreas Demeyere (P1B)

Rémond 
°17/04/2023 
broer van Odette Lapere (K3B)

Flore 
°06/05/2023 
zus van Cas Meseure (K1A) en 
kleindochter van vrijwilligster Mireille 
Mestdagh

Nel 
°23/06/2023 
zus van Miel Cappoen (K1A)

Martin Pillippaert 
✝ 17/05/2023 
grootvader van Alice Duyck (K3A)

Hèlène Debefve 
✝ 03/06/2023 
grootmoeder van Tirano Hantson (L4A)

Erna Vandenbulcke 
✝ 08/06/2023 
overgrootmoeder van Cas Meseure 
(K1A) en mama van vrijwilligster Mireille 
Mestdagh

Lena Verduyn 
✝ 09/06/2023 
overgrootmoeder van Alice Duyck (K3A)

Lucien Vanhollebeke 
✝ 10/06/2023 
overgrootvader van Skye Depla (L4B)

Madeleine Vandevyvere 
✝ 18/06/2023 
overgrootmoeder van Skye Depla (L4B)

Julien Dewyngaert 
✝ 21/06/2023 
overgrootvader van Alec (L3A), Eliza 
(L2B) en Loïc (L1C) Lefevere

GEBOORTES

OVERLIJDENS

Zweven in Zwevegem
Het zesde leerjaar trok richting Transfo in 
Zwevegem voor een avontuurlijke schoolreis. 
Samenwerken, kracht, nadenken, lenigheid… alle 
vaardigheden van onze leerlingen werden op 
de proef gesteld. Kajakken, klimmen, klauteren, 
slingeren, het leek net een heruitzending van ‘Te 
land, ter zee en in de lucht.’

Het was een echte ‘kliederboel’ maar de meisjes 
en jongens hadden enorm veel plezier.



Schip Ahoy ‘Dappere Piraten’
Op donderdag 1 juni 
werden de kleuters tijdens 
hun sportdag opgeleid tot 
‘Dappere Piraten’. Met 
een schatkaart in de hand 
gingen ze op zoek naar de 
sleutel van de schatkist. 

Op het einde van de dag 
hadden alle kleuters de 
verschillende opdrachten 
tot een goed einde 
gebracht. Ze vonden de 
sleutel en de schatkist werd 
geopend met een lekkere 
verrassing als gevolg. 
Schip Ahoy!

Op de boerderij…
“Daar staat een koe met een 
kalf er bij, en de koe zegt boe en 
het kalf zegt boe.” Zo gaat het 
kinderliedje en wordt dikwijls 
luidkeels meegezongen door de 
peutertjes in de klas.

Aangezien het moeilijk is een koe in de klas te brengen, maakten 
onze peutertjes de omgekeerde beweging en trokken naar de 
kinderboerderij. Met de bus reden ze naar Den Ast in Lichtervelde. 
Daar genoten ze met volle teugen van het bekijken van 
verschillende dieren. Alpaca’s, ezels, geitjes, een enorm varken, 
kippen… werden gespot. Nog eventjes ravotten in de zandbak en 
met de fietsjes en hup weer de bus op richting Rumbeke. Moe 
maar voldaan kwamen ze terug aan op school.

Leesouderfeest
Begin juni vond het leesouderfeest plaats. We 
zetten alle lees(groot)ouders die dit schooljaar 
hielpen bij het niveaulezen in de bloemetjes! De 
lees(groot)ouders konden genieten van een lekker 
stukje taart en kregen een knutselwerkje mee naar 
huis van de kinderen. De klas van meester Daan 
bracht een zelfgemaakt gedicht en alle kinderen 
zwaaiden onze fantastische leesouders uit! Dank 
jullie wel voor alle hulp!

Ook graag lees(groot)ouder volgend schooljaar? In 
september volgt een nieuwe oproep via Classroom! 
Misschien tot dan!

Naar jaarlijkse traditie was er in de eerste 
kleuterklas een spelletjesvoormiddag tijdens 
het thema ‘Moederdag’. Er kwamen heel wat 
mama’s in de klas om samen met de kleuters 
een hele voormiddag gezelschapsspelletjes te 
spelen. 

Een maand later vroegen we hulp aan de papa’s. 
Zij leerden ons nieuwe voetbaltechnieken en 
zagen hoe snel we al kunnen lopen op de piste 
van het sportstadion.

Mama’s en papa’s aan de top!

Coco Gelato
Twee weken geleden veranderde onze poppenhoek in een 
ijssalon. We maakten, verkochten en smulden van dit lekkers. We 
waanden ons echte ijscomannen en –vrouwen. We zongen uit 
volle borst mee met Samson en Marie wanneer het liedje ‘ijsjes’ 
uit de boxen knalde. We experimenteerden met sapjes, vormpjes 
en een diepvries. Zo maakten we onze eigen waterijsjes. 
Vrijdagnamiddag reed de ijscokar van Coco Gelato binnen bij 
ons op school. We werden getrakteerd op heerlijks en met deze 
zomerse temperaturen smaakte dit nog véél beter! Een hoorntje 
of een potje, aardbeien, vanille, chocolade of pistache? Niemand 
kon hieraan weerstaan! Een mooiere afsluiter van ons thema 
hadden we ons niet kunnen inbeelden.

Ga je mee, naar de zee
Het schooljaar afsluiten in stijl? De leerlingen van 
het eerste leerjaar kennen er alles van! Na een 
drukke proevenperiode, genoten we met z’n allen 
van een dagje zee. 
Graven in het zand, met 
de voetjes in het water, 
een go-cart-ritje en 
uiteraard een verfrissend 
ijsje.  We lieten het niet 
aan ons hartje komen en 
maakten er een zonnige 
dag van. 🔆



Vrije dagen

vrijdag 29 september ‘23 
vrije dag

woensdag 18 oktober ‘23 
pedagogische studiedag

vrijdag 8 maart ‘24 
pedagogische studiedag

maandag 11 maart ‘24 
vrije dag

Infoavonden

maandag 28 augustus ‘23 
om 19.00u.

eerste leerjaar

dinsdag 5 september ‘23 
om 19.00u.

eerste kleuter 
derde kleuter 
tweede leerjaar 
vierde leerjaar 
vijfde leerjaar 
zesde leerjaar

donderdag 7 september ‘23 
om 19.00u.

tweede kleuter 
derde leerjaar

Kalender 23-24

Sportkriebels in het 5e
We moeten rennen, springen, 
vliegen, duiken, vallen, opstaan 
en weer doorgaan. Herman van 
Veen zou met sprekend gemak 
onze sportdag in één zin kunnen 
samenvatten.

Er was een fietstocht, cluedo in 
het bos, een zwempartijtje en een 
trefbaltornooi. En je raadt het nooit, 
de winnaar was gewonnen, hoera!!!

Cirque in De Sierk
Een vliegerbus vol clowns, acrobaten en 
leeuwentemmers uit het derde kleuter reed 
op vrijdag 23 juni richting De Haan voor de 
jaarlijkse schoolreis.

De dolle bende circusartiesten werd verwacht 
in familiepark De Sierk, een speelparadijs in  ware circusstijl.

De juffen hadden hun handen vol! Een paar jongens hingen in de hoogste trapeze 
terwijl een paar meisjes door brandende hoepels sprongen. Een paar deugnieten 
voerden de leeuwen met stukjes biefstuk en ondertussen reed iemand met een 
eenwieler op een koord 10 meter hoog in de lucht. Oja, er zat ook een kleuter in 
het menselijk kanon, “KABOEM”!!!!!

Uiteraard gebeurde dit allemaal niet echt, maar in de beleving van de kinderen wel 
en dat maakte deze dag zo speciaal!

Ravotten en genieten, zo hoort een schoolreis te zijn!

Moe maar voldaan stapten de kleuters terug op de bus. Onze 50 kleine maar 
stoere leeuwen waren allemaal getemd…

Op stap in Pairi Daiza
The Kingdom of Ganesha, The last 
frontier, Southern Cape… het lijkt 
wel een lijstje van series en films 
op Netflix maar dat is het niet. Het 
zijn gebieden die je kan bezoeken in 
Pairi Daiza, de dierentuin waarvan 
iedereen ondertussen weet dat die 
tussen Mons en Ath ligt.

Het tweede leerjaar trok op 
schoolreis naar de panda’s, 
stokstaartjes en andere schubbige, 
harige of slijmerige dieren. De 
verschillende werelden spraken tot 
de verbeelding en de leerlingen 
genoten met volle teugen van al dat 
moois.

Taal op de catwalk
Walter Van Beirendonck, Ann 
Demeulemeester, Dries Van Noten, ze 
hangen niet in iedereens kleerkast… In 
De Vlieger hebben we ze ook niet. Maar 
wat we wel hebben is een Leenknegt, 
Vandemoortele en Goddeeris. “Hoe 
bedoel je?” vraag je je waarschijnlijk af? 
Wel, het derde leerjaar is creatief bezig 
geweest met taal en met kledij.

De opdracht was: “Maak een 
stappenplan voor het maken van 
een hoed en voer het uit!” Als echte 
modeontwerpers gingen ze aan de 
slag. Uiteraard kon een modeshow niet 
ontbreken.

En eerlijk is eerlijk, in Milaan en Parijs 
zouden ze jaloers zijn!


