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Hallo daar, geweldige lezers van ons 
schoolkrantje! Terwijl de zomerzon 
binnenkort zijn laatste maand ingaat 
en plaats maakt voor kleurrijke 
herfstbladeren, staan we aan de 
drempel van een nieuw hoofdstuk. 
Een warm welkom aan alle leerlingen 
en ouders! Samen stappen we 
vol energie en enthousiasme dit 
gloednieuwe schooljaar binnen.

De start van het schooljaar nodigt 
ons uit om nieuwe vriendschappen 
te smeden, om dapper nieuwe 
doelen te stellen en om onze honger 
naar kennis te stillen. Aan degenen 
die voor het eerst hun voetstappen 
in dit avontuur zetten: jullie worden 
met open armen ontvangen! Voor 
degenen die de gangen en lokalen 
ondertussen hun tweede thuis 
mogen noemen: laten we samen 
verder ontdekken en groeien. We 
kijken er naar uit!

Met een verwachtingsvol hart en 
een nieuwsgierige geest, wensen 
we iedereen een spetterende start 
van het nieuwe schooljaar. Laten 
we samen, met elke pagina die 
we omslaan, een onvergetelijke 
tijd creëren, even kleurrijk als de 
herfstbladeren en stralend als de 
laatste zomerzon.

Brecht Van Mullem – directeur

Suzanne Lamon – adjunct-directeur

Woordje van de directie Fietsstraat
Onze straat heeft een make-over gekregen en is nu een fietsstraat geworden. 
Wat houdt dit in? Simpel: nu kunnen we nog veiliger naar school gaan. Of je nu 
wandelt, fietst of met de auto komt, veiligheid is onze prioriteit!

Net geen extreme make-over!
Onze ‘oude’ vleugel heeft tijdens de vakantie een super toffe make-over 
gekregen. De ramen zijn helemaal vernieuwd en zo heeft het gebouw een 
nieuwe look gekregen.

Dankzij de nieuwe ramen stroomt het 
zonlicht nu in overvloed naar binnen. 
De ramen zijn ook ontworpen om de 
temperatuur in de klaslokalen beter te 
regelen. Dat betekent dat het minder warm 
wordt in de zomer en niet te koud in de 
winter.

Hierdoor hoeven we minder energie te 
gebruiken, wat niet alleen goed is voor onze 
school, maar ook voor onze planeet!



De sprong
Het einde van het vorige 
schooljaar bracht niet 
alleen het afsluiten van een 
hoofdstuk, maar ook het 
begin van spannende nieuwe 
avonturen voor onze derde 
kleuters. Met stralende 
glimlachen, vrolijke hartjes en 
een flinke dosis opwinding, maakten ze een sprong naar het eerste leerjaar. 

Het eerste leerjaar opende zijn deuren met een warm welkom van de 
leerkrachten, die klaarstonden om onze jonge leerlingen te verwelkomen. 
Een sfeer van enthousiasme vulde de lucht terwijl we de kleuters 
feliciteerden met hun kleuterdiploma’s.

Samen met de ouders deelden we momenten van vreugde, trots en een 
vleugje nostalgie, terwijl we ons voorbereidden op de nieuwe start die voor 
ons lag.

Na de officiële ceremonie was het tijd om te toosten op de nieuwe 
hoofdstukken die voor onze kleuters begonnen. Aan onze dappere derde 
kleuters en hun families, we willen jullie van harte feliciteren met deze 
overgang en nieuwe stappen in jullie leerreis. Het eerste leerjaar wacht vol 
spannende kansen en wij zijn ervan overtuigd dat jullie zullen schitteren als 
nooit tevoren.

Op woensdag 26 juni 2024 springen onze huidige derde kleuters op hun 
beurt naar het eerste leerjaar!

Proclamatie
Het is met een mix van trots en nostalgie 
dat we afscheid hebben genomen van 
onze leerlingen van het zesde leerjaar. 
Deze leerlingen starten dit schooljaar een 
nieuwe fase van hun leven, een die ze 
leidt naar het spannende avontuur van 
het middelbaar onderwijs. En wat een 
prachtige manier was dit om hen uit te 
zwaaien!

Tijdens een plechtig moment werden 
de diploma’s overhandigd aan onze 
afgestudeerden, met de schepen van 
onderwijs Nathalie Muylle als eregast.

Na dit officiële gedeelte was het tijd 
om het startsein te geven voor een 
sprankelend feestje! Samen hebben we 
gelachen, herinneringen opgehaald en 
getoost op de schitterende toekomst die 
voor onze afgestudeerden ligt. 

Terwijl ze nu hun vleugels uitslaan en 
het onbekende tegemoet gaan, laten we 
onze leerlingen van het zesde leerjaar vol 
vertrouwen en enthousiasme gaan. Ze 
zijn  goed voorbereid op de uitdagingen 
die voor hen liggen, maar we zullen ze 
uiteraard missen.

We wensen iedereen veel succes toe in de 
middelbare school!

De proclamatie van onze huidige 
zesdeklassers vindt plaats op woensdag 26 
juni 2024.

Zomerbar
Bij de oudercontacten van de lagere school 
zorgde de ouderraad voor een onvergetelijke 
avond. Ouders en kinderen genoten van 
heerlijke drankjes en smakelijke hamburgers. Springkastelen en volksspelen 
zorgden voor plezier en gelach. Een perfecte afsluiter van het schooljaar!

Nog geen zwemmen
Van 4 september tot aan het einde van 
die week is er geen schoolzwemmen. Dit 
doordat het zwembad van Sportoase in 
die periode een grote onderhoudsbeurt 
krijgt.



Operatie proper 

Onze School Wint 425 euro met 

Operatie proper!

Heb je ooit gedroomd van een wereld zonder 
zwerfvuil? Wel, wij ook! En raad eens? We 
hebben een geweldige reden om te juichen 
en onze handen in de lucht te gooien, want 
onze school heeft zonet een geweldige 
beloning van 425 euro in de wacht gesleept 
dankzij Operatie Proper!

Wat is Operatie proper? 

Een beloningssysteem dat scholen en 
jeugdverenigingen aanmoedigt om zwerfvuil 
voorgoed aan te pakken.

Samen voor een schonere wereld

Wat houdt dit in? We hebben samen met ons 
team een slim actieplan bedacht om onze 
school net te houden.

Opruimen wordt een fluitje van een cent 
dankzij het opruimmateriaal dat we kregen. 
We hebben educatieve pakketten gekregen 
om ons bewustzijn over het belang van 
properheid te vergroten.

Wat nu? 

We hebben bewezen dat we een verschil 
kunnen maken als we samenwerken. Laten 
we dit verder doen, en blijven streven naar 
een schonere omgeving.

Samen kunnen we onze school en de wereld 
om ons heen proper houden!

Veel geluk samen!
Op zaterdag 19 augustus stapte Juf 
Laura in het huwelijksbootje! Stralend 
in haar bruidsjurk werd ze door een 
enthousiaste groep derdeklassers bij 
Koers gefeliciteerd. We wensen juf 
Laura en haar echtgenoot alle geluk 
toe in dit nieuwe hoofdstuk van hun 
leven.

Van harte gefeliciteerd, juf Laura!

Welkom aan onze twee nieuwe teamleden!
Juf Jolien
Ik ben Juf Jolien en ik werk als kleuter- en godsdienstjuf 
in verschillende scholen. Dit schooljaar werk ik 6 uren in 
SBS De Vlieger en geef ik samen met Juf Sonja de lessen 
Rooms Katholieke Godsdienst.

Ik ben 30 jaar jong, ik ben getrouwd met Axel en ik heb 
één zoontje: Kobe. Het is voor mij een eindje rijden naar Rumbeke, want ik 
woon in Torhout, vlakbij het bos!

Mijn hobby’s zijn lekker uit eten gaan, lezen, creatief bezig zijn, afspreken 
met vriendinnen, festivals en concerten bezoeken en het zelf organiseren 
van evenementen.

Naast mijn gezin hou ik het meest van: genieten van het leven, Formule1 
(Max Verstappen), sushi en het strand.

Ik wil mijn leerlingen graag het Rooms Katholieke Geloof bijbrengen door 
middel van creatieve, speelse en hedendaagse werkvormen, maar ik wil ze 
vooral leren om te geloven in zichzelf!

Juf Noor 
Ik ben Juf Noor en geef dit schooljaar les in De Vlieger. 
Samen met meester Wouter geef ik les aan het vierde 
leerjaar. Als meester Wouter in het vierde leerjaar 
lesgeeft, begeleid ik onder andere de plusklas. Daar 
krijgen enkele leerlingen extra uitdaging. 

Daarnaast geef ik in sommige klassen beeldlessen. In de beeldlessen 
maken de leerlingen kennis met kunstenaars en mogen ze zelf heel wat 
kunstwerken maken. Samen met mij zetten de leerlingen hun beste 
penseeltje voor. Af en toe ondersteun ik in andere klassen. Dit door 
bijvoorbeeld extra uitleg te geven, een toets in te halen …

Even wat meer info over mezelf: ik ben 23 jaar en woon in Rumbeke. In mijn 
vrije tijd ga ik graag wandelen, eens lekker eten of lees ik een goed boek. Ik 
vind het leuk om creatief bezig te zijn en nieuwe ideeën uit te proberen.



Reeds enkele jaren doen we in 
onze school aan teamteaching. 
Teamteaching betekent dat twee of 
meer leraren samenwerken om les 
te geven aan een groep kinderen. Ze 
werken als een team samen om de 
leerlingen te helpen leren en groeien.

Stel je voor dat je een klas hebt met 
25 kinderen. In plaats van één leraar 
die alles doet, heb je twee leraren die 
samenwerken. Ze plannen samen de 
lessen, delen de verantwoordelijkheid 
voor het onderwijzen en helpen de 
kinderen wanneer dat nodig is.

Een leraar kan bijvoorbeeld heel goed 
zijn in het uitleggen van wiskunde, 
terwijl de andere leraar goed is in het 
vertellen van verhalen. Zo kunnen ze 
hun sterke punten combineren om 
de kinderen te helpen begrijpen wat 
ze leren. Soms geven ze samen les en 
andere keren werken ze in kleinere 
groepjes met de kinderen.

Om de nodige extra plekjes te 
creëren om in kleine groep te leren 
werden er in de kleuterafdeling twee 
nieuwe klasjes ingericht. Je kan deze 
terugvinden in de gang van het derde 
kleuter en de peuterklas van Juf Sylvie.

2 nieuwe klasjes Thuisrij verplicht voor het lager
Om het einde van de schooldag veilig en vlot te laten verlopen, hebben we een 
paar afspraken. Geen zorgen, we maken het eenvoudig en aangenaam!

1. Ontsnap aan de drukte: Om drukke schoolpoort-scènes te vermijden, gaan 
alle kinderen vanaf het eerste leerjaar mee met een thuisrij. Zo kunnen ze op 
hun gemak naar huis gaan zonder in de drukte te belanden.

2. Uitzonderingen: Natuurlijk zijn er uitzonderingen die de regel bevestigen. Als 
er ook een kleine broer of zus uit de kleuterschool moet worden opgehaald 
of als uw kind naar huis fietst, dan mag het aan de grote poort van het lager 
worden opgehaald. 

3. Ruime parkeerplekken: Elke rij brengt de kinderen naar een parkeerplek 
dichtbij de school.

• rij Blommestraat: We wandelen tot bij Vélo Timo's parkeerplaats.

• Kerkrij: We stoppen bij het kerkplein en de OCAR-parkeerplek.

• rij Kapoentje: Onze stop is bij de STAP-parking in de Blinde Rodenbachstraat.

4. Flexibel plannen: Als uw kind niet altijd met dezelfde rij naar huis gaat, geen 
probleem! Schrijf dit gewoon op in de klasagenda. Zo houden we het voor 
iedereen duidelijk en vermijden we misverstanden.

Bedankt voor uw medewerking aan een vlot einde van de schooldag!

Nieuwe speeltoestellen op de speelplaats van het lager
Wist je dat er iets heel cools is gebeurd op onze school? We hebben 
gloednieuwe speeltoestellen op de speelplaats! Ze zijn niet alleen super leuk, 
maar ook heel veilig.

Speeltoestellen staan garant voor avontuur en plezier. Hier kunnen we rennen, 
klimmen en onze energie kwijt. 

Stel je voor dat je een hele dag binnen zou moeten zitten zonder buiten te 
spelen. Dat zou best saai zijn, toch? Speeltoestellen geven ons de kans om 
onze spieren te bewegen, frisse lucht in te 
ademen en nieuwe dingen te leren. Als we 
op uitdagende toestellen spelen, worden we 
sterker en gezonder.

Een ander cool ding over onze nieuwe 
speeltoestellen is dat ze ons helpen om 
vrienden te maken. We kunnen samen spelen, 
elkaar helpen en zelfs nieuwe spellen bedenken.

Dus, laten we samen op avontuur gaan op onze 
speelplaats! Laat je creativiteit de vrije loop, 
maak nieuwe vrienden en vooral, geniet van het 
plezier van onze speeltoestellen. We zien jullie 
daar!

Grootoudernamiddagen 
kleuterafdeling

ma. 23/10: peuter en eerste kleuter

di. 24/10: derde kleuter

do. 26/10: tweede kleuter



‘Beat da Bompaz’ met het zesde leerjaar
We willen jullie graag meenemen op een leuk avontuur dat zich onlangs 
heeft afgespeeld: ons eigen 'Beat da Bompaz'-evenement!

Terugkijkend op deze dag vol actie, teamwerk en vreugde, kunnen 
we met trots zeggen dat het zesde leerjaar de uitdaging van WZC Sint 
Henricus met open armen heeft ontvangen.

Met een vastberaden hart en glinsterende ogen gingen we vol 
zelfvertrouwen  de race aan die voor ons lag. Van raadselachtige puzzels 
tot knotsgekke wedstrijden, we hebben elke uitdaging met volle energie 
aangepakt. 

Bedankt aan iedereen die dit evenement mogelijk heeft gemaakt en 
aan alle betrokkenen die hebben bijgedragen aan de sfeer en magie 
van deze dag. We kijken ernaar uit om samen nog meer van dergelijke 
onvergetelijke momenten te creëren in de toekomst!

Onze derde zomerschool zit er op.
Tromgeroffel, alsjeblieft!  We kunnen met trots zeggen dat van 14 tot en met 
25 augustus onze zomerschool voor de derde keer plaatsvond. Een groep 
van 40 enthousiaste leerlingen uit het eerste, tweede en derde leerjaar 
beleefde er twee weken vol plezier en leerzame avonturen!

's Morgens gingen we vol energie van start, met kleine groepjes waarin we 
de stof van het vorige schooljaar nog eens doornamen. We pakten het aan 
als een spannend raadsel dat we met gemak konden oplossen. Hierdoor 
stappen we vol zelfvertrouwen het nieuwe schooljaar tegemoet!

Na al dat harde werk hadden we 's middags tijd om te spelen en te ontspannen. Want zeg nu zelf, wat is een zomerschool 
zonder een flinke portie plezier? 

Dit jaar hadden we voor het eerst ook twee groepjes van (ex-)derde kleuters die zich voorbereidden op hun allereerste 
leerjaar. Samen ontdekten ze op een speelse manier de wondere wereld van letters en cijfers. Een geweldig begin van hun 
schoolavontuur! Onze zomerschool was niet mogelijk geweest zonder de geweldige inzet van 8 toegewijde leerkrachten en 
3 fantastische vrijwilligers. Laten we hen allemaal een welverdiend applaus geven! 

Dank jullie wel!

Veilig in de zon
Zonnige dagen zijn geweldig om buiten te spelen en 
van de buitenlucht te genieten. Maar wist je dat het 
ook belangrijk is om jezelf te beschermen tegen de 
zon? Vooral jonge kinderen hebben extra zorg nodig 
als het om zonbescherming gaat. Een simpel, maar 
oh zo belangrijk accessoire kan hierbij helpen: het 
zonnehoedje!

Verbranden door de zon is niet alleen pijnlijk, 
maar kan op de lange termijn ook ernstige 
gezondheidsproblemen veroorzaken. Het dragen 
van een zonnehoedje helpt om dit risico te 
verminderen. Zo kunnen we de kinderen buiten 
laten spelen zonder ons zorgen te maken over 
zonneschade.

De school voorziet voor elke kleuter een 
zonnehoedje om aan te doen tijdens het spelen 
op de speelplaats of om te dragen op uitstapjes. 
Zelf een zonnehoedje voorzien voor uw kleuter kan 
uiteraard ook!



Feestelijk spektakel op laatste schooldag: tussen 2 vuren
Op de laatste schooldag van het vorige schooljaar bracht een onvergetelijk evenement onze leerlingen van de lagere 
afdeling samen in de turnzaal. 

In een sprankelende wedstrijd, namen de leerlingen van het zesde leerjaar en de moedige leerkrachten het tegen elkaar op. 

Het waren niet alleen de deelnemers die deel uitmaakten van dit spektakel; de hele lagere afdeling verzamelde zich om te 
juichen voor hun favoriete kant.

Meester Wouter zorgde voor een golf van positieve vibes met zijn ongeëvenaarde muziekselecties en deskundige 
commentaar.

Dit evenement was niet alleen een viering van sportieve rivaliteit, maar ook een viering van de waarden die onze school zo 
dierbaar zijn. Spel, plezier en bovenal samenhorigheid stonden centraal, en we werden eraan herinnerd dat de banden die 
we op school smeden, verder gaan dan de klaslokalen.

Ontdek de magie van muziek en toneel verder na schooltijd!
Hoor je dat? Het is het geluid van avontuur en creativiteit dat roept! 🎶🎭

Kinderen van het eerste leerjaar, luister goed! Heb je ooit gedroomd van het bespelen van een instrument dat je hart doet 
zingen? Of jezelf verliezen in de betoverende wereld van toneel en acteren? Nu is het moment om die dromen werkelijkheid 
te maken en jezelf onder te dompelen in de wereld van de muziekacademie en het toneel!

Stel je voor dat je een gitaar, piano, viool, of zelfs een drumstel bespeelt en je eigen muziek maakt. In de muziekacademie 
kunnen jullie je talenten ontwikkelen en ontdekken wat voor muzikale wonderen jullie kunnen creëren. Van klassieke 
melodieën tot moderne deuntjes, er is een wereld aan mogelijkheden die wachten om door jou verkend te worden. Dus 
grijp je kans en laat je creativiteit stromen!

Ben je een meester in het veranderen van jezelf in verschillende personages? Wil je op het podium staan en verhalen tot 
leven brengen met je stem en bewegingen? Dan is het toneel jouw speelplaats! Hier kun je je inleven in iedere rol die je 
maar wilt – een heldhaftige avonturier, een sprookjeswezen, of zelfs een tijdreiziger. Het toneel is waar je kunt stralen en 
jezelf kunt uiten op een manier die alleen jij kunt!

Waarom zou je de kans om je passie voor muziek en toneel te ontdekken en ontwikkelen, aan je voorbij laten gaan? Hier zijn 
nog een paar redenen waarom de academie de perfecte plek is voor jou:

🔆 Vrienden en samenwerking: Ontmoet gelijkgestemde vrienden die dezelfde passies delen en samen prachtige 
kunstwerken creëren. 
🔆Zelfvertrouwen: Het ontwikkelen van vaardigheden in muziek en toneel zal je zelfvertrouwen vergroten en je helpen om 
trots te zijn op je prestaties. 
🔆 Creativiteit: Laat je verbeelding de vrije loop en ontdek nieuwe manieren om je gedachten en 
emoties uit te drukken. 
🔆 Levenslange Vaardigheden: Of je nu professioneel muzikant of acteur wil worden of gewoon 
wil genieten van je hobby, de vaardigheden die je hier leert, zullen je voor het leven bijblijven.

Dus waar wacht je nog op? Schrijf je in voor een opleiding die de STAP 
(Stedelijke Academie Voor Podiumkunsten) bij ons op school organiseert. 
Alle info op https://www.staproeselare.be/.


